
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dag 51, zondag 13 mei 2018. Na vannacht weet ik nu dat Jezus snurkt, de Spaanse tenminste. Gelukkig heb ik oordopjes bij 
me, maar die zijn eigenlijk pas bedoeld voor op de Spaanse slaapzalen. Vanmorgen vroeg op, en om 07:00 uur ontbijt. Ook 
deze maaltijd is eenvoudig doch voedzaam, brood met confiture, koffie en thee. Na het ontbijt inpakken en zo zijn we voor 
achten onderweg. Nog even langs de kathedraal, want ook Evana wil wel een stempel hiervan. Helaas is de kerk nog dicht als 
we er langs komen. Dan gaan we echt weer op pad, richting het zuiden van Tours. Al snel blijken de verschillen in tempo. 
Evana gaat nog redelijk snel en loopt voorop. Ik pas mijn tempo aan en blijf nog even bij Jezus en Maeva. Op een gegeven 
moment ga ik richting Evana en dan stoppen Jezus en Maeva net voor de zuidbrug van Tours. Evana en ik lopen door en een 
stuk verderop zie ik een mooi plekje om even te zitten en de tent te drogen, die nog nat is van gisterennacht, en om de 
zonnepanelen op de rugzak te installeren want de zon komt al aardig door. Net als ik alles klaar heb komt Jezus eraan, 
Maeva gaat vandaag verder de shortcut lopen via Google Maps, vertelt hij. We wisselen onze telefoonnummers uit. Altijd 
handig, want als ik nu een keer in de problemen zit, kan ik altijd Jezus bellen �B. Wij lopen door en al snel valt er een gat 
tussen Jezus en mij . Ook Evana haal ik in en zo loop ik alleen richting Veigné. Als ik na 20 km daar aankom en langs een kerk 
loop, gaat net de mis uit. Een priester en misdienaars staan bij de uitgang en we raken aan de praat als de priester ziet dat ik 
een pelgrim ben. Op het moment dat ik vertel dat ik uit Nederland kom, reageert een misdienaar en begint in het 
Nederlands te praten, met een Frans accent. Ik vraag of hij uit België komt, maar dan vertelt hij dat zijn moeder uit 
Nederland komt, uit Etten-Leur! Voor de niet Braboërs onder ons, dat ligt een paar kilometer van Breda. Dan komen Conny 
en haar Franse man Charles nasr buiten en sta ik gezellig voor de kerk van Veigné in het Brabants te praten. Conny vertelt in 
een notendop hoe ze in Frankrijk terecht is gekomen, een indrukwekkend en heftig verhaal, maar ook hoopgevend! Er zijn 
altijd kansen op nieuw geluk! Charles heeft vanuit Poitiers de Camino al eens gelopen, en samen hebben ze ook al een paar 
stukken gedaan. Na onze ontmoeting neem ik een pauze en ga bij de lokale Boulangerie, die volgens Conny erg goed is, mijn 
lunch halen en voorraad aanvullen. De rij staat tot aan buiten toe, het is ook net voor sluitingstijd. Ik zoek een bankje op en 
ga in de zon genieten van de Choquettes en Tartelles de Pommes. Net als ik aanstalten maak om verder te gaan komt Evana 
het dorp binnengelopen. We groeten elkaar nog even, en dan ga ik weer verder. Zij gaat nu net pauze houden. 20 km en de 
middag moet nog beginnen. Als het lekker blijft lopen ga ik doorlopen tot de camping onder Villeperdue. Maar dan wordt 
het wel een etappe van meer dan 40 kilometer, maar zien hoe het gaat. Na 26 km kom ik door Sorigny, het dorp waar de drie 
andere pelgrims een B&B hebben gereserveerd. Ik ga doorlopen want het loopt lekker met de Spotify playlist van Dennis, 
denver1963 met heerlijk progmuziek van bekende en voor mij onbekende bands..Net voor het viaduct over de TGV lijn en 
voor Villeperdue ligt langs de kant een dode slang waarvan het achterste gedeelte is platgereden. Die zitten hier dus ook! Als 
ik bij de camping kom, na 44 kilometer!, staat er bij de ingang een oranje 2CV. De campinghouder en zijn vrouw blijken ook 
Citrofielen e�v�������v���‰�����Œ���î���s�[�•, een GSA en een Ami 6 Break te hebben. En samen met een groepje liefhebbers hebben ze nog 
een DS berline. Ik vertel over het evenement bij het eiland van Mourik dit jaar in augustus ter gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan van Citroën. Ze reageren enthousiast, en misschien komen ze ook. Ik ga intussen mijn tentje installeren, eten koken , 
douchen en dan voor het slapen nog de blog afmaken van weer een bijzondere dag. Morgen kom ik op de helft van mijn 
tocht en heb ik nog een kleine verrassing in petto. Ik geniet tot nu toe iedere dag, ieder uur, iedere kilometer, iedere minuut, 
iedere seconde van de Camino. En het lopen gaat nog steeds goed, als zijn de zolen van mijn schoenen na 1500 km al aardig 
versleten. Ik verwacht dat ik mijn 2e paar schoenen kan laten invliegen zo rond Bordeaux. 



 

 

 

 


